Aan: Leden, Beschermheer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.

NIEUWSBRIEF mei 2026

Tradities Noord-Brabantse
Schuttersgilden

‘-". is bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 22, aflevering nr. 5

Redactie: Jos van de Ven

Berichten en/of reacties aan:

J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel.: 0652462803

E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl

Website: www.olvgilde.nl

Bijdragen aan dit nummer:

Jos Gruijters: Laarbeekkoningschieten.

Jos van den Heuvel: “Jan van Doorenpaviljoen.
Thijs van den Elsen: Schietwedstrijden.

Jos Biemans: Uit het archief.

Redactie: Vrienden van het gilde.

Redactie: Even lachen.

Gildenbroeders, zusters, vrienden en
overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief mei 2026.

De drukke periode is weer begonnen. De
gilde kunnen hun hartje weer ophalen met de
vele activiteiten. Afgelopen zondag het
Laarbeekkoningschieten en het komend
weekend de processie, vriendendag en
dodenherdenking in Beek en Donk en op 14
mei volgt dan de jaarmarkt die weer de
nodige financién in het laatje moet brengen.
Verder de nodige schietwedstrijden en
recepties. Al met al een druk programma.

Verder in dit blad een verslag van het
Laarbeekkoningschieten dat door Jos
Gruijters is aangeleverd en door Jos van den
Heuvel een stukje over het “Jan van
Doorenpaviljoen” waarmee we 20 jaar
geleden zijn begonnen.

Ik wens U veel leesplezier.

Jos van de Ven.

Activiteiten mei 2026.

Zondag 03 mei: Mariaomgang Aarle-Rixtel.
Zondag 03 mei: Vriendendag op het “Jan van
Doorenpaviljoen”.

Zondag 03 mei: Kringschietwedstrijd bij
Gilde Sint Antonius Abt Lierop (kans plus)
Maandag 04 mei: Dodenherdenking te Beek
en Donk.

Woensdag 06 mei: Schietwedstrijd senioren te
Someren Eind.

Donderdag 07 mei: Ledenvergadering “Jan
van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur.
Zaterdag 09 mei: Receptie Lierop.

Zondag 10 mei: Vlooienmarkt Rooi Schut.
Woensdag 13 mei: Zomeravondcompetitie
Kruisboog Op Wip te Gemert.

(locatie Boekel)

Donderdag 14 mei: Jaarmarkt
Hemelvaartsdag.

Zondag 17 mei: Kringschietwedstrijd bij
Gilde Sint Leonardus en Sint Antonius Beek
en Donk.

Woensdag 20 mei: Zomeravondcompetitie
Kruisboog Op Wip te Lierop.

Woensdag 27 mei: Zomeravondcompetitie
Kruisboog Op Wip “Jan van
Doorenpaviljoen”.

Woensdag 27 mei: DB-vergadering.
Zondag 31 mei: Kringschietwedstrijd bij
Gilde Sint Antonius Abt Lierop

Verjaardagen in mei.

Deze maand hebben we 5 jarigen.

01 mei: Rik van de Ven.

12 mei: Jos van den Heuvel.

16 mei: Beschermheer Dave Prinsen.

17 mei: Wim van Dijk.

31 mei: Koen Evers.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Laarbeekkoningschieten. (Jos Gruijters)

De vogel viel als een blok.....

Het jaarlijkse Laarbeekkoning schieten is
telkens weer een mooie happening om de
broederschap tussen de Laarbeekse gilden te
vieren en te versterken. Zondag 26 april 2026
was alweer de 19e editie, dus volgend jaar is
het extra feest.

Voordat aan de wedstrijd begonnen kon
worden werd Henk van Eijndhoven
geinstalleerd als de nieuwe codrdinator van
de Laarbeekse gilden. Hij zal de komende 5
jaren zorgen dat de gezamenlijke activiteiten
van de 5 gilden soepel afgestemd worden met
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zowel de wereldse overheid (de gemeente
dus) als met de parochie als geestelijke
overheid. Een van zijn eerste activiteiten als
coodrdinator was het in ontvangst nemen van
het nieuwe Laarbeekse gildevaandel,
geschonken door de gemeente.

Bij alle gezamenlijke gildeactiviteiten zal die
voortaan gaan wapperen.

Gildencodrdinator Henk van Eijndhoven
Met Laarbeekkoning Gerard Verhoeven.

Het schieten was zowel letterlijk als
figuurlijk weer van hoog niveau; bijna alle

schutters (M/V) wisten de vogel te raken. Het

losschieten van de kleine vogel op de
linkervleugel van de koningsvogel was een
mooie actie van ‘onze’ Guus Hollander. Pas
bij het 82e schot van Henk van der Velden
verloor de vogel een deel van zijn romp en
ging die wankelen. Bij het 84e schot gaf
Gerard van Ganzenwinkel van het
organiserende St. Margarethagilde de
genadeklap en viel het laatste blok naar
beneden. De rode broeders waren extra blij,
want het was pas de tweede keer dat een
‘Aarlese rooie’ een jaar lang het Laarbeekse
koningsschild mag gaan dragen. Het is hen
gegund.

Laarbeekoning Gerard van Ganzenwinkel.

Volgend jaar organiseren wij het Laarbeekse
koningschieten en hopelijk komt er dan een
derde blauwe Laarbeekkoning. Ook dat gun
ik ons.

Terwijl de ‘oudjes’ op letterlijk hoog niveau
hun schoten losten, werd dichter bij de grond
ook door de jeugd met de luchtbuks
geschoten. Met een totaal van 50 punten
schoot Chris Engels zich daar tot jeugd-
Laarbeekkoning.

“Jan van Doorenpaviljoen”.
(Jos van den Heuvel)

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat we
begonnen zijn met de bouw van ons
paviljoen. Na de eerste besprekingen binnen
het gilde over een eigen terrein met een
paviljoen erop hadden we al snel een deal
met de gebroeders van Dooren, Jan en Harry.
Jan lid van het O.L.V. Gilde en Harry van het
St. Margarethagilde. Zij waren de gebruikers
van de grond aan de Hagelkruisweg en nadat
we onze grond tegen Croy verkocht hadden
werd het Gilde eigenaar van dit mooie
perceel en konden we met de opbrengst van
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het vorige perceel starten met de bouw van
ons paviljoen.

De tekening, gemaakt door (gildebroeder)
Coen Kweens was al snel goedgekeurd door
de gemeente en konden we in 2006 starten
met de bouw, grotendeels allemaal door de
eigen leden met als bouwmeesters Henk van
de Ven en Henk van der Velden, geboren en
getogen bouwvakkers. De kelder is gestort
door een erkend bedrijf en vandaar af is het
paviljoen door eigen mensen opgebouwd. De
bouw verliep vlot en in 2007 is de opening

gevierd dus volgend jaar, 2027, is het Jan van
Doorenpaviljoen officieel 20 jaar in gebruik.
Sindsdien hebben wij er elke donderdag onze
clubavond en wordt er geoefend met trommen
en vendelen en daarna nog gezellig na gebuurt
en gekaart en gezellig wat gedronken. Elke 1°¢
donderdag van de maand is de
ledenvergadering en om de 2 maanden op de
laatste woensdag van de maand de
bestuursvergadering. Omdat we nu een eigen
paviljoen hebben moeten er wel meer
activiteiten gehouden worden vond men en
omdat we enkele enthousiaste schutters
binnen de club hebben werd er een schietmast
aangeschaft en ge-installeert inclusief
prachtige schietbakken met wip zodat er flink
geoefend kan worden. Niet lang daarna
worden er ook nog eens 2 kruisboogbomen
geplaatst en een jeu de boulesbaan aangelegd
en zo is er van alles mogelijk op onze mooi
locatie aan de Hagelkruisweg. Er worden
Kring schietwedstrijden georganiseerd, zowel
voor het geweer als voor de kruisboog en op
zulke dagen is het een drukte van jewelste en
zeer gezellig. Ook wordt er elke week
onderling door de Laarbeekse en Gemertse
schutters geoefend. Verder houden wij op de
1° zondag van mei na de processie onze
vriendendag op het paviljoen en komen
verschillende vrienden met aanhang op ons
terrein om te schieten om de Hagelkruistrofee.
Elk jaar een leuk evenement en mooi om te

zien hoe de spanning onder de vrienden
toeneemt als de vogel waarop geschoten
wordt zich langzaamaan begint over te geven.
Als de winnaar gehuldigd is blijft het daarna
nog lang gezellig. In augustus vieren we
samen met het St. Margarethagilde het
Gildeweekend en wordt bij ons op zondag
geschoten om de zilveren Bavariabeker. Ook
dit is dan weer een heel mooi gebeuren en
iedereen mag daar aan deelnemen mits ze een
legitimatiebewijs bij hebben en voor de jonge
jeugd is het mogelijk om met de luchtbuks te
schieten. Omdat het jeu de boules niet van de
grond kwam is uiteindelijk besloten om de
baan af te breken en is dit stuk grond bij de
bloemborder getrokken. Tijdens het jaarlijks
terug kerende NLdoet project wordt alles op
het paviljoen door een hele groep
gildebroeders en —zusters flink aangepakt en
schoongemaakt. Een keer in de 3 jaar wordt
in het voorjaar, nog voor het broedseizoen de
singel flink gesnoeid en het snoeihout
versnipperd. Alle perken en hagen worden
geknipt en schoongemaakt, binnen wordt
alles afgewassen, schoongemaakt en
overbodige spullen die nooit meer gebruikt
worden opgeruimd zodat het er aan het eind
van de dag weer allemaal fantastisch uit ziet.
Om de vaste lasten te kunnen blijven betalen
worden er per jaar 5 4 6 keer jubileum- of
personeelsfeestjes georganiseerd. Zelfs
hebben we afgelopen jaar ons 1°
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huwelijksfeest gevierd van vrienden van het
gilde. En natuurlijk niet te vergeten in 2024
ons 750 jaar bestaan als gilde wat in en
rondom ons paviljoen gevierd is met een
grandioos gildefeest. Mede dankzij alle
omwonenden die hun grond beschikbaar
stelden voor trom- en vendelwedstrijden,
standaardrijden etc. was dit mogelijk om het
hier te organiseren. Een geweldige locatie zo
vlak bij het eeuwenoude Hagelkruis. Wij als
Onze Lieve Vrouwe Gilde zijn ontzettend
trots en blij dat we op deze prachtige locatie
kunnen en mogen verblijven en hopen hier
nog tot in lengte van dagen te mogen blijven
vertoeven.

Hoofdman Jos van den Heuvel

Schietwedstrijden. (Thijs van den Elsen)
Kringwedstrijd Brabants Wipschieten in
Aarle-Rixtel

Zondag 12 april organiseerde het Sint
Antonius en Sint Sebastianusgilde Gemert
een Kringwedstrijd Brabants Wipschieten. De
wedstrijd vond plaats op Laarbeeks
grondgebied bij het Jan van Doorenpaviljoen
van het Onze Lieve Vrouwe gilde in Aarle-
Rixtel. Vanuit Gemertse zijde liet men dit
niet onopgemerkt voorbij gaan. Er werd een
woord van dank hiervoor uitgesproken en de
vrijwilligers kregen een attentie als blijk van
waardering voor de inzet.

Zaterdags van tevoren rezen er nog enige
zorgen over het weer n.a.v. een flinke
regenbui. Zondagochtend bleek al snel dat
deze zorgen over het weer onterecht waren.
De weergoden waren de schutters gunstig
gezind: het was droog, af en toe zon en een
aangename temperatuur. Na de laatste
voorbereidingen werd om 13:00 uur het
startschot gegeven. Ca. 30 schutters wisten de
weg naar Aarle-Rixtel te vinden en storten
zich vol overgave in de strijd. Vanuit
Laarbeekse zijde gaven diverse schutters van
het OLV-gilde, Sint Leonardusgilde, Sint
Antoniusgilde en Sint Servatiusgilde acte de
presente.

Er wordt door hen met tevredenheid
teruggekeken naar de geboekte resultaten. Op
het onderdeel Personeel wint Jan Rovers van
het Sint Leonardusgilde de 2° prijs. Henk van
der Velden en Guus Hollander, beide OLV-
gilde, winnen de 3° en 6° prijs. Bij Vrije Hand
weet Gerard van der Linden, van het Sint
Servatiusgilde, de 3° prijs in de wacht te
slepen. Op de onderdelen Ere-Kampioen en
Allemans is er geen kruit gewassen tegen
Henk van der Velden met twee keer de 1°
prijs.

Op het onderdeel Drietal Opgelegd steeg de
spanning tot grote hoogte. Tijdens een ware
thriller met het Sint Antonius en Sint
Sebastianusgilde, waarbij meerdere malen de
maximale punten werden geschoten, sleept

het Sint Servatiusgilde (schutters Gerard van
der Linden, Berry en Goen Vorstenbosch) de
1€ prijs in de wacht.

rijswinnaars Gerard van der Linden, Berry
en Goen Vorstenbosch
(fotograaf Kitty Vogels-Geboers)

Bij het puistschieten was er geen kruit
gewassen tegen het Gemertse gilde met
meerdere prijzen. Met een raak schot viel de
4° puistprijs in de handen van Berry
Vorstenbosch.

Na afloop werd er door de diverse schutters
met een goed gevoel teruggekeken op een
mooie wedstrijd. Hierbij bleef het onder
genot van een hapje en drankje nog lang
gezellig op het Jan van Doorenpaviljoen.
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Uit het archief. (Jos Biemans)
Meimaand Mariamaand.

De Nieuwe Tilburgsche Courant
van 25 mei 1962 wijdde een
artikel aan de vele genadeoorden
en bedevaartplaatsen die in Brabant aan
Maria zijn gewijd en de verschillende
benamingen waaronder Maria aangeroepen
wordt:

De Meimaand heet bij sommigen ook wel de
Mariamaand. Behalve in de Hasseltse kapel
in Tilburg waar Onze Lieve Vrouw wordt
vereerd, zijn er in Noord-Brabant nog heel
wat meer plekken ter ere van haar te
bezoeken. De genadeoorden zijn zeer in trek,
vooral de Maria-bedevaartplaatsen. Op
daarvoor geé€igende tijden, zoals in de
meimaand en op feestdagen van Onze Lieve
Vrouw, trekt men er heen. Het is opmerkelijk
onder hoeveel verschillende benamingen
Maria aangeroepen wordt. In Aarle-Rixtel
wordt Maria vereerd onder de titel van ‘Onze
Lieve Vrouw Zetel der Wijsheid’; in Uden als
‘Onze Lieve Vrouw ter Linde’; in Handel als
‘Onze Lieve Vrouw, Toevlucht der Zondaars’
of ‘Onze Lieve Vrouw op de Hei’; in
Oirschot als ‘Onze Lieve Vrouw ter Heiligen
Eik’; in Helmond als ‘Onze Lieve Vrouw
Lelie onder de Doornen’ van Binderen. De
‘Zoete Lieve Vrouw’ van Den Bosch is
overbekend. Ter ere van haar wordt in de stad

jaarlijks door duizenden mensen de Stille
Omgang gehouden. In Bergen op Zoom vindt
jaarlijks op 15 augustus de schitterende Maria
Ommegang plaats. De stoet munt uit door
haar artistieke verzorging. Bekend zijn de
acterende en dansende groepen met een
overvloed aan prachtige kostuums en
attributen. Een jaar of vijf geleden werd in
Erp nog 21 november ‘Onze Lieve Vrouw van
Presentatie’ door tal van ingezetenen als
zondag gevierd. De legende gaat dat in de 17¢
eeuw de pest heerste in de naburige gemeente
Gemert. Als dank dat Erp voor deze ziekte
gespaard bleef, vierde men 21 november als
zondag. In Ommel gaf een zeer merkwaardig
beeldje aanleiding tot de stichting in 1539 van
een klooster dat de naam ‘Mariénschoot’
kreeg. Over veel van die beelden bestaan
mooie legenden. En wie het Limburgse land
bezoekt kan daar, net als in Vlaanderen, nog
talloze ‘bedevaartplaatsen’ aantreffen langs
eenzame velden en wegen.

Vrienden van het Gilde.

Zondag is het weer zover en worden onze
vrienden weer verwacht op het “Jan van
Doorenpaviljoen™.

De opzet is dit jaar iets anders want u wordt al
vroeg verwacht zodat u samen met het gilde
de lunch kunt gebruiken.

Onze onverschrokken dekenschrijver heeft
haar schaarse vrije tijd opgeofferd om de
vrienden ook nog eens persoonlijk te bellen.
Wat niet verandert is: We hopen er zoals
gewoonlijk weer een gezellige dag van te
maken met een hapje en een drankje.

Wie wordt de opvolge(ste)r van Hans van der
Velden of weet deze gigant zijn titel te
prolongeren?

Het zal weer spannend worden als altijd.
Als u mee wil schieten moet u wel een
geldig legitimatiebewijs kunnen
overleggen.

Tot zondag 3 mei.

Jarige Vrienden in mei.

09 mei Bart de Brouwer.

16 mei Henk Manders.

22 mei Nicole Rijntjes

31 mei Frans Fredrix.

Allen proficiat en een prettige
verjaardag toegewenst.

Even lachen. (redactie)

stations omroeper.

"Attentie, attentie! Willen de mensen die de
trein naar Nijmegen gepakt hebben hem
A.U.B. weer terug zetten? We hebben hem
hard nodig."



