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Gildenbroeders, zusters, vrienden en 

overige belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief april 2026.  

Maart roert zijn staart. Dat is dit jaar zeker 

van toepassing. De maand begon eigenlijk 

heel goed met goede weersomstandigheden 

en dat was te zien aan het uitlopen van het 

groen om ons heen. 

Op het moment dat ik deze krant zit te 

schrijven is het weer een stuk kouder en guur. 

Wie had dat gedacht eind maart. Hopelijk is 

het maar van korte duur want we hebben lang 

genoeg binnen gezeten en de winterslaap 

hebben we allang uit. 

Het wordt tijd dat we weer samen kunnen 

genieten van ons mooie gilde. 

Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven. 

 

Activiteiten april 2026.  

Woensdag 01: Schietwedstrijd senioren te 

Lieshout. 

Donderdag 02: Ledenvergadering “Jan van 

Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur. 

05 / 06 Pasen 

Zondag 05: NBFS toernooi Kruisboog op 

Wip Land van Cuijk. 

Zondag 12: Kringschietwedstrijd Gilde Sint 

Antonius/ Sint Sebastianus Gemert. 

Deze wedstrijd wordt geschoten op het “Jan 

van Doornpaviljoen”. 

Dinsdag 21: Hoofdmannenoverleg bij St. 

Margaretha. 

Woensdag 22: Zomeravondcompetitie 

Kruisboog Op Wip te Boekel. 

Zaterdag 25: Receptie bij St. Joris Someren. 

Zondag 26:  Laarbeek Koningschieten bij St. 

Margaretha Aarle-Rixtel. 

 

Verjaardagen in april. 

1 jarige deze maand. 

09 april: Mari Kerkhof. 

Proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

“Jan van Doorenpaviljoen”.  

(Jos van den Heuvel) 

Op vrijdag en zaterdag 13 en 14 maart was 

NLdoet een mooie gelegenheid om weer 

grote schoonmaak te houden in en om ons 

paviljoen.  

Hieronder volgt een lijvig verslag van onze 

hoofdman. Jos zei: maak er maar een mooi 

verhaaltje van maar het is zonde om zo’n 

mooi verhaal aan te passen. 

Vrijdag 13 maart, het begin van NLdoet. Om 

half 9 heb ik de poort van ons Jan van 

Doorenpaviljoen geopend en begin alvast met 

het snoeien van de haag achter het paviljoen. 

Eerst de toppen met de kettingzaag en daarna 

de zijtakken met de heggenschaar. Daarna 

heb ik de taxusblokken geknipt en ben ik 

begonnen met schoffelen langs de 

parkeerplaats. Tegen 10.00 u. komt Piet 

Verbaarschot aangefietst en ondertussen 

regent het redelijk. Piet vraagt om 

binnenwerk want ik ga niet kletsnat staan te 

worden. Jazeker, de eiken tafels moeten 

geschuurd worden, dus die hebben we samen 

onder het afdak gezet zodat Piet alvast 

vooruit kan. 

Ik zet ondertussen een potje koffie en ga 

verder {in de regen} met het schoffelen en na 

een half uurtje is het tijd voor een lekker 

bakje koffie met koek. Ondertussen regent het 

zo hart dat buiten werken niet meer leuk is en 
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help ik Piet met het schuren en de tafels 

stofvrij te maken. Daarna zetten we ze weer 

in het paviljoen waar ze zaterdag gelakt 

kunnen worden. Tegen 12.00 u. is het mooi 

geweest en gaan we samen huiswaarts. 

Zaterdag 14 maart,  

De grote dag van NLdoet, er hebben 13 

personen zich aangemeld om te komen 

helpen. Dat is fijn want er is werk genoeg te 

doen. Jammer dat het zo’n regenachtige dag 

is maar na de eerste koffie gaan we toch 

gewoon aan de gang met het versnipperen 

van het gesnoeide hout. Omdat 2 personen 

achter de versnipperaar genoeg is nemen 

Theo Raaijmakers en Gerard Maas deze taak 

op zich. Joop Kester gaat achter het stel aan 

met de bladhark en ruimt het kleine 

achtergebleven snoeiafval op. Het 

versnipperen gaat verrassend snel en net 

voor de lunch is al het hout versnipperd. 

 
De versnipperaars in actie. 

Ondanks het slechte weer blijft de hoofdman 

opgewekt en ziet dat elke aanwezige op z’n 

eigen manier hun beste beentje voortzet. Zelfs 

onze oudste gildebroeder aanwezig; {ome} 

Henk van de Ven is volop bezig om de eiken 

tafels, die hij in het verleden zelf gemaakt 

heeft, te voorzien van een nieuwe laklaag. 

 
Ome Henk met het project tafel 

 

In het paviljoen zelf is gildezuster Maria van 

der Velden en gildeleden Sylvia Schat en 

Kitty Vogels volop bezig met alles op te 

ruimen en te poetsen wat weer eens hart 

nodig is. Wat zal het er straks binnen en 

buiten weer fantastisch uitzien. 

Ine Maas is ondertussen boodschappen aan 

het doen voor de lunch die door het natte 

koude weer zeker extra lekker zal smaken. 

Nog even geduld. 

Henk van der Velden, die niet zo van de 

regen is, demonteert achter de bar de oude 

geluidsinstallatie die niet meer gebruikt 

wordt. 

 
Onze dekenschrijver goed op dreef. 

 

Ondertussen gaat het buiten ook gewoon 

door en gaat Kailey Gruijters met de 

bladblazer aan de gang om onder andere 

restanten van de geknipte taxusblokken op te 

ruimen en het blad onder de haag achter het 

paviljoen. 
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Eerst even uitleg over hoe de bladblazer te 

starten en dan kan hij vooruit. 

Hoofdman Jos van den Heuvel maakt 

ondertussen de border bij de parkeerplaats 

onkruid vrij die hij gisteren geschoffeld heeft 

zodat ook daar de versnipperaars verder 

kunnen. 

Rond half 11 is het tijd voor een welverdiend 

kopje koffie / thee met een heerlijke koek 

erbij. 

Daarna gaan we er nog een dik 1 ½ uur flink 

tegen aan en wordt er binnen ondertussen 

gewerkt aan een voortreffelijke lunch. Net als 

de versnipperraars het laatste hout erdoor 

hebben, wordt er tegen half 1 geroepen om te 

komen eten. De dames hebben er werk van 

gemaakt en eenieder laat het zich goed 

smaken inclusief de gebakken snacks.  

Net als we begonnen zijn met eten komt Rik 

van de Ven er aan, die voor de middag eerst 

bij de baas moest werken en sluit dus aan bij 

de lunch. Gelukkig zijn er nog enkele snacks 

over. Even later sluit ook Sjoerd Schat nog 

aan die nadat hij Sylvia heeft afgezet en naar 

huis is geweest om de hond uit te laten en ook 

die laat zich de snacks nog goed smaken. 

Zoals je ziet een rijk gevulde tafel en we zijn 

dan ook helemaal niets te kort gekomen. 

Dank je wel. 

 

 
Samen aan een verdiende lunch. 

 

Na de geweldige lunch gaat Theo 

Raaijmakers met zijn versnipperaar weer 

naar huis en wordt door de hoofdman 

bedankt voor zijn inzet en de overige 

aanwezigen gaan buiten de laatste 

tuinafvalhoopjes afvoeren en kunnen we een 

dik uur later zeggen dat er heel veel werk is 

verzet en het paviljoen er weer fantastisch bij 

ligt. Als ook de dames binnen hun werk klaar 

hebben wordt er nog een drankje op gepakt 

en keert iedereen voldaan {en vele 

buitenwerkers nat van de regen} weer 

huiswaarts. De hoofdman bedankt iedereen 

voor hun geweldige inzet. 

 

Laarbeekkoningschieten 26 april. (redactie) 

Op zondag 26 april is het weer zover. Op die 

dag zal er weer gestreden worden om de titel 

“Laarbeekkoning”.  

In de vorige edities van dit blad is al uitgebreid 

aandacht besteed aan dit evenement dat 

gehouden wordt bij ons zustergilde aan de 

Havenweg. 

Inschrijven kan bij Gerard Maas waar ook de 

inleg van € 5,- voldaan dient te worden.  

 

Uit het archief. (Jos Biemans) 

Een bijzondere buurt in Aarle-

Rixtel is De Hopman, met de tiny 

houses op het voormalig 

scoutingterrein aan de Jan van 

Rixtelstraat. De ouderen onder ons zullen niet 

aan de naam De Hopman kunnen denken 

zonder er onwillekeurig ‘Slaats’ aan toe te 

voegen. Hopman Slaats, twee woorden, één 

begrip in Aarle. De Helmondsche Courant 

meldde op 11 november 1949 het volgende 

naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van 

de verkennersgroep: 
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‘Op zondag 13 november herdenkt de 

verkennersgroep St. Tarcisius haar 15-jarig 

bestaan. Uit het initiatief van de toenmalige 

kapelaan Van Roosmalen en van hopman 

Slaats ontstond deze jeugdvereniging, die, 

naar zou blijken, haar bestaansrecht ten volle 

zou bewijzen. Als de St. Tarcisiusgroep feest 

viert, dan past het daarbij het werk van deze 

initiatiefnemers met dankbaarheid te 

herdenken. Vooral hopman Slaats, die 

gedurende vijftien jaren met bezieling en 

enthousiasme als 'n kundige en nijvere 

stuurman de vereniging door de ups en 

downs leidde, verdient alle hulde. Hij heeft er 

steeds naar gestreefd om de jongens in de 

sfeer van romantiek en onderlinge 

vriendschap een vorming in de geest van de 

christelijke blijheid mee te geven. Zijn talent 

om jongens te begrijpen en zijn joviale 

omgang kwamen hem daarbij ten goede. Het 

programma van de herdenking van het derde 

lustrum, in verkennersstijl gehouden, is als 

volgt: zaterdag 12 november om 7 uur 

kampvuur in de blokhut. Zondag 13 

november om 8 uur H. Mis in de kapel, 

waarna ontbijt in het patronaat. Tot het 

bijwonen van de H. Mis en tot het aanzitten 

aan het ontbijt worden alle oud-verkenners 

eveneens uitgenodigd. Zondagnamiddag 

wordt een avontuurlijk spel gehouden in de 

bossen, waaraan alle leden van de groep, van 

welp tot leider, deelnemen. Daarna worden in 

de blokhut enkele filmpjes gedraaid tot slot 

van de voorbije vijftien jaren die, naar wij 

hopen, door even succesvolle jaren zullen 

worden gevolgd.’ 

 

Schietwedstrijden. (Thijs van den Elsen) 

Someren kleurt Blauw 

Afgelopen zondag, 15 maart, was de eerste 

Kringwedstrijd Brabants Wipschieten van 

gildekring Peelland in het jaar 2026. Vooraf 

maakte enige twijfel en spanning zich 

meester van de 39 schutters die de weg 

wisten te vinden naar het schietterrein bij de 

molen in Someren. Stond het geweer nog wel 

scherp genoeg afgesteld na de winter? Waren 

er wellicht schutters bij die de gehele winter 

doorgetraind hadden? Het leek wel of het 

weer ook twijfel kende. Dan was de zon te 

zien met een aangename temperatuur en dan 

voerde de bewolking weer de overhand met 

een wat frisser karakter. Voor extra spanning 

zorgde ook nog eens het feit dat tot 2x toe 

een schutsboom naar beneden gehaald diende 

te worden vanwege technisch malheur.  

Vast staat in ieder geval wel dat Someren aan 

het eind van de wedstrijd blauw kleurde. 

Grote winnaars waren namelijk de schutters 

van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-

Rixtel (Henk van der Velden, Gerard Maas, 

Guus Hollander en Kailey Gruijters). Zij 

hadden de geweren direct goed afgesteld en 

schoten met scherp.  

 
De grote winnaars: 

Guus, Gerard en Henk. 

 

Gerard Maas wist in ware thriller met 3 

anders schutters het hoofd koel te houden en 

won de 1e prijs op het onderdeel Vrije Hand. 

Guus Hollander wint het onderdeel Personeel 

de 3e prijs en op het onderdeel Kampioen de  
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2e prijs en wordt daarbij reserve-kampioen. 

De grootste prijzenjager is echter Henk van 

der Velden die zowel op het onderdeel 

Kampioen, Erekampioen en Allemans de 1e 

prijs in de wacht wist te slepen en daarnaast 

ook de 3e puistprijs.  

Verder namen er nog meerdere Laarbeekse 

schutters deel aan de strijd. Namens het Sint 

Margarethagilde Aarle-Rixtel Gerard van 

Ganzenwinkel en Bertus Mensink. Namens 

het Sint Servatiusgilde Lieshout namen 

Gerard van der Linden, Goen en Berry 

Vorstenbosch deel. Laatstgenoemde wist de 

5e prijs op het onderdeel Personeel en de 1e 

puistprijs te wonen. Jan Rovers van het Sint 

Leonardusgilde Beek en Donk keert met de 

7e puistprijs huiswaarts.  

Het Sint Jorisgilde uit Someren was gastheer 

en organisator van de wedstrijd. Zij worden 

bedankt voor de prima organisatie. 

Noemenswaardig hierbij zijn de stevige 

zelfgemaakte groentesoep, die gretig aftrek 

vond, en een speciaal snoepdoosje na afloop 

van de strijd. 

 

Warm en spannend einde wintercompetitie 

schutters. 

In de afgelopen maanden november t/m 

maart hielden diverse schutters van het Sint 

Antonius en Sint Sebastianusgilde Gemert  

samen met Laarbeekse gildes (OLV Vrouwe, 

Sint Leonardus, Sint Antonius en Sint 

Margaretha) en enkele andere schutters een 

onderlinge wintercompetitie Brabants 

Wipschieten. Tijdens deze competitie is het 

de bedoeling dat er zondagochtend op de 

onderdelen Vrije Hand en Opgelegd 5 

kaarten worden geschoten op het Jan van 

Doorenpaviljoen en ook 5 kaarten op 

schietterrein ’t Wipke. In totaal worden er 10 

kaarten geschoten. De afsluitende 11e kaart 

bepaalt wie zich winnaar mag noemen.  

Voorafgaand aan de start van competitie 

werd er in de glazenbol gekeken. De 

waarzegger van dienst voorspelde hierbij een 

memorabele editie. Deze voorspelling is op 

onderdelen zeker uitgekomen. Zo kwamen 

diverse schutters begin januari in een heuse 

sneeuwstorm terecht. Hierbij moesten alle 

auto’s uitgegraven en aangeduwd worden om 

weg te komen. De nieuwjaarsreceptie met 

bijzondere oliebollen die gehaald dienden te 

worden ligt iedereen nog vers in het 

gehouden. Bijzonder is ook dat de schutters 

op vele ochtenden culinair goed verzorgd en 

verrast werden door de uitstekende 

kookkunsten van diverse gildebroeders en 

gildezusters. Memorabel is ook het hoge 

niveau waarop er werd geschoten.  

 

 

Afgelopen zondag 22 maart werd er 

namelijk bij schietterrein ’t Wipke om de 

allesbeslissende 11e kaart geschoten. De 

spanning was werkelijk om te snijden. Op het 

onderdeel Opgelegd maakten maar liefst 5 

schutters nog kans op de overwinning. Vrije 

hand beloofde op voorhand al een ware 

thriller te zijn omdat 3 schutters met vrijwel 

hetzelfde puntenaantal de laatste ronde 

ingingen. Onder een stralende zon begon met 

een gezonde dosis spanning en sportiviteit de 

strijd.  

 

 
Stefan Vogels en Hans van den Boomen. 

 

Bij Opgelegd weet Hans van den Boomen, 

Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde, het 

hoofd koel te houden. Met rake schoten laat 

hij de concurrentie achter zich en sleept de 1e 

prijs in de wacht. De verwachting bij Vrije 
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Hand kwam uit en dit was tot de laatste 

schoten op de laatste boom bloedstollend 

spannend. Uiteindelijk gaat Stefan Vogels, 

gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout, met de 

1e prijs Vrije Hand naar huis.  Na het klinken 

van het Wilhelmus werden beide 

prijswinnaars uitgebreid gefeliciteerd.  Alle 

schutters kijken met een goed gevoel terug op 

een mooie wintercompetitie. Met een goede 

sfeer en gezellige nazit werd deze afgesloten.   

Voor de schutters is er verder geen 

rustpauze. Volgende week begint op zaterdag 

de zomercompetitie. Vele mooie momenten 

worden hierbij nu al voorspeld.   

 

Vrienden van het Gilde. (redactie) 

Bijna is het zover. 

Op zondag 3 mei wordt weer onze 

vriendendag georganiseerd. 

Na jaren is de opzet enigszins veranderd. 

Het programma begint eerder en u kunt een 

buurman of vriend meebrengen.  

Inmiddels hebt u de brief met een mooie 

folder ontvangen en wellicht dat er mensen 

komen die ook het gilde een warm hart 

toedragen maar tot nu toe er niet aan toe zijn 

gekomen om zich te aten informeren. 

Dit is dan een buitenkans om zich, geheel 

vrijblijvend, alsnog te interesseren voor de 

Blauwe Schut. We zien uit naar jullie komst. 

 

Jarige Vrienden in april. 

01 april: Steven van Roessel. 

06 april: Tijmen de Boer 

10 april: Anneke van de Ven 

16 april: Ron van den Berkmortel. 

Proficiat en een prettige verjaardag 

toegewenst. 

 
Even lachen (redactie) 

Beter horen. 

James, de huisknecht van de schatrijke maar 

potdove graaf, zit 's avonds laat te wachten 

op de thuiskomst van zijn stokoude meester. 

Als deze eindelijk aankomt, trekt James zijn 

vriendelijkste gezicht. Terwijl hij de graaf 

helpt met het uittrekken van zijn jas, murmelt 

hij: "Zo, vieze vuile klootzak, je hebt weer de 

hele dag in allerlei bars rondgehangen, 

zeker?" "Nee James", zegt de graaf, "ik ben 

naar de stad geweest om een nieuw 

gehoorapparaat te kopen." 

Nieuwe baan. 

Sam komt Moos tegen. Zegt Sam tegen 

Moos: `He Moos, wat zie jij er slecht uit.` 

Zegt Moos: `Ja vind je het gek. Werk in de 

haven, sjouwen, om vijf uur beginnen, om 

drie uur weer thuis...` Vraagt Sam: `Goh 

Moos, hoe lang doe je dat al?` Zegt Moos: `Ik 

moet maandag beginnen.` 

 

 

Puzzelmoment (redactie) 

Sudoku 

 
 

 
 


