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Gildenbroeders, zusters, vrienden en 

overige belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief maart 2026.  

We sluiten de maand februari af met diverse 

veranderingen binnen onze gelederen. 

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u dit 

lezen. 

De komende maand staat de lente weer voor 

de deur en dit houdt in dat er weer grote 

schoonmaak gehouden wordt. Dit geld ook 

voor ons gilde en met name het “Jan van 

Doorenpaviljoen”. Op zaterdag 14 februari 

wordt er weer met z’n allen gewerkt in het 

kader van NLdoet. Hierover verderop meer. 

Onze hoofdman en ook anderen zijn al 

drukdoende geweest en hebben al 

verschillende zaken voorbereid. 

Voor mijzelf wordt het nu een andere tijd 

door mijn afscheid als dekenschrijver worden 

mijn werkzaamheden drastisch minder en ik 

wens mijn opvolger alle succes toe. Ik heb 

het volste vertrouwen in Kitty die alleen maar 

enthousiasme uitstraalt. De hoed en sjerp 

staan haar in ieder geval uitstekend. 

De nieuwsbrief blijft voorlopig nog in mijn 

beheer maar ook dat zal op termijn door Kitty 

worden overgenomen. 

Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven. 

 

Activiteiten maart 2026.  

Woensdag 04 maart: Schietwedstrijd senioren 

Beek en Donk. 

Donderdag 05 maart: Ledenvergadering 

“Jan van Doorenpaviljoen”. 

Zaterdag 07 maart: Jaarvergadering kring 

Peelland te Bakel. 

Vrijdag / zaterdag 13 / 14 maart: NLdoet. 

Zondag 15 maart: Kringschietwedstrijd 

geweer bij Gilde Sint Joris Someren  

Woensdag 25 maart: DB-vergadering. 

 

 

 

Verjaardagen in maart. 

3 Jarigen in deze maand. 

16 maart Coen van Noordwijk. 

20 maart Stein Evers. 

22 maart Pieter Bouman. 

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

NLdoet zaterdag 14 maart. (redactie) 

Op zaterdag 14 maart is het zover en gaat 

NLdoet weer van start. Enkelen onder ons 

zullen vrijdag hun taken al waarmaken maar 

de eigenlijke dag is dus op zaterdag. Er moet 

weer van alles gebeuren Zoals snoeiwerk, 

onderhoud en schoonmaak.  

Voor de lunch wordt gezorgd. Gerard Maas 

zorgt dat ons weer allerlei lekkers voor onze 

neus gezet wordt. 

Naar verwachting ligt ons terrein en gebouw 

er na deze klus weer zo schitterend bij dat we 

er trots op zijn. 

 

Laarbeek Koningschieten (redactie) 

Op zondag 29 april is weer het jaarlijks 

Laarbeek Koningschieten. Dit vindt plaats bij 

ons zustergilde in de gildetuin aan de 

Havenweg. Kandidaten kunnen zich melden 

bij Gerard Maas. Bij Gerard dient ook het 

inschrijfgeld van € 5,- te worden betaald. 

Zorg dat je er op tijd bij bent en de winnaar 

mag zich het hele jaar het gezicht van de 

Laarbeekse Gilden noemen. 
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Jaarvergadering 5 februari. (redactie) 

Op donderdag 5 februari was onze 

jaarvergadering in het “Jan van 

Doorenpaviljoen”.  

Een verrassende avond want de vergadering 

was amper gaande of er stapten 2 wethouders 

Ron van den Berkmortel en Joan Briels, en 

wat familie binnen. Ze kwamen i.v.m. het 

afscheid van 2 bestuursleden en als complete 

verrassing voor Marie-José die vanwege haar 

gezondheid moest stoppen met haar 

ondersteunende werkzaamheden. 

Op de eerste plaats werd Ben van Noordwijk 

onderscheiden met de vrijwilligerspenning 

van de gemeente voor zijn vele verdiensten 

voor die mooie Blauwe Schut. Een 

welverdiende onderscheiding voor Ben. 

 

Hierna werd het woord gericht tot 

ondergetekende maar niet voordat Marie-José 

naar voren werd geroepen. Tot haar grote 

verrassing werd niet alleen Jos, voor zijn 

afscheid, maar ook Marie-José onderscheiden 

met de vrijwilligerspenning. Haar reactie 

was: “Als ik dit geweten had, had ik iets 

anders aangedaan”. Maar ja dan was het geen 

verrassing meer. Ze was er wel gelukkig mee 

en net op tijd want de volgende dag kreeg ze 

een oproep voor haar opname in het 

ziekenhuis.  

 

 
 

Als opvolgers in het bestuur werden Kitty 

Vogels en Kailey Gruijters gekozen waarbij 

Kitty eerst nog als lid moest worden gekozen. 

Dit was echter geen probleem en Kitty werd 

dan ook met open armen ontvangen. 

Verder passeerden nog een aantal punten 

waaronder het financieel verslag van onze 

dekenrentmeester maar ook dat werd met 

applaus begroet en goed bevonden evenals 

het jaarverslag dat door de hoofdman was 

opgesteld. 

Verder werd er een historisch besluit 

genomen om het koningschieten voortaan om 

de 2 jaar te houden wat uiteraard niet voor 

iedereen, gezien de traditie, een gelukkige 

keuze was maar ja de meeste stemmen 

gelden. 

Verder was het een goedlopende vergadering. 

 

Uit het archief. (Jos Biemans) 

Drieluik in de Mariakapel (2) 

‘Hoe kwam dit stuk in het bezit 

van de kapel? Na snuffelen in 

oude papieren en opschriften van 

graven in de Bossche basiliek heeft men ook 

dit kunnen achterhalen. Angela, een dochter 

van de schenkers, wier portret zich op een der 

panelen bevindt, huwde met Adriaan van 

Eindhouts, die in 1548 beleend werd met 

Huize Ter Smisse in Aarle-Rixtel. In 1612 

werd deze behuizing bewoond door de 

priester Francois Eindhouts, die in het bezit 

was van het drieluik. Tijdens de Hervorming 

was de pastoor van Aarle- Rixtel daar 

vermoedelijk ondergedoken en zodoende 

kwam hij in het bezit van het kunstwerk. 

Toen eindelijk in 1853 weer 'n pastorie 

betrokken kon worden, kwam het daar op 

zolder terecht, waar het jarenlang als 

 



                                             Aan: Leden, Beschermheer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel. 

                                                                   NIEUWSBRIEF maart 2026 

 

waardeloze rommel bleef staan. Van 1860 tot 

1892 resideerde in Aarle-Rixtel pastoor 

Leonardus van Sleeuwen, van wie is 

overgeleverd, dat hij zeer zuinig was. 

Vermoedelijk beschikte hij niet over 

voldoende stipendia, want toen hij op zekere 

dag door de smid Bogaerts een rekening 

gepresenteerd kreeg van bijna vier-en-twintig 

gulden voor verrichte werkzaamheden, kon 

de pastoor zelfs dit kleine bedrag niet betalen. 

‘Geef mij dan maar dat oude schilderij, dat op 

zolder staat,’ zei de smid, ‘mijn zoon, die zelf 

wat schildert, wil het wel hebben’. De pastoor 

vond het best en de smid stapte met het stuk 

naar huis. De pastoor had moeten weten, dat 

die oude rommel, die hij voor 23,65 gulden 

van de hand deed, tijdens de jongste 

tentoonstelling van Brabants Kunstbezit op 

advies der taxateurs verzekerd was voor niet 

minder dan 75.000 gulden. Bij de dood van 

de smidszoon werd het drieluik vermaakt aan 

de Mariakapel, waar het zich nóg bevindt en 

de bewondering opwekt der 

kunstminnenden.’ 

(Aanvulling JB: Inmiddels hangt er een 

geschilderde kopie. Het origineel is een te 

kostbaar stuk om in de kapel te laten hangen 

en is in bruikleen gegeven aan Museum 

Krona in Uden, eerder het Museum voor 

Religieuze Kunst geheten.)  

 

Vrienden van het Gilde. (redactie) 

De “Vriendendag” komt steeds dichterbij en 

hopelijk zullen we velen van u weer 

ontmoeten. U krijgt allemaal nog persoonlijk 

een uitnodiging maar u kunt de datum alvast 

in uw agenda noteren. Zondag 3 mei a.s. 

Ook nu weer zal er gestreden worden om de 

titel “Hagelkruiskoning”. 

Deze altijd weer gezellige middag wordt 

gehouden onder het genot van een hapje en 

een drankje. 

Zonder twijfel hebt u ook al de oproep gezien 

van “NL doet”. Ook u als vriend bent van 

harte welkom om op een gezellige manier te 

komen klussen bij het “Jan van 

Doorenpaviljoen”. De tuin zal het middelpunt 

zijn van een mooie klus. Voor gereedschap 

wordt gezorgd. U bent van harte welkom op 

zaterdag 14 maart. Voor de lunch wordt 

gezorgd en de koffie zal voortdurend klaar 

staan.  

 

Jarige Vrienden in maart. 

03 maart Friedy van de Kerkhof. 

11 maart Tiny van den Heuvel. 

14 maart Peter Sterken. 

24 maart Jos Biemans. 

25 maart Henk van Zundert. 

31 maart John Pennings. 

Allen proficiat en een prettige  

verjaardag toegewenst. 

Even lachen. (redactie) 

 

 
 

Aan alle geleerde bollen of diegenen die 

het denken te zijn. 

In een vliegtuig zit een man naast een blond 

jong meisje, dat juist een boek open doet en 

wil beginnen te lezen. 

Zegt die man tegen haar: 'Ik heb eens gelezen 

dat een gesprek of een discussie met een 

mede-passagier de tijd beter doet omgaan.' 
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'O' antwoordt zij, 'en waarover zou u het 

willen hebben?' 

'Laat ons bijvoorbeeld eens discussiëren over 

nucleaire energie.' 

'Goed' zegt ze, 'maar mag ik u vooraf een 

vraagje stellen? 

'Graag', antwoordt de man. 

Het jong ding begint met haar verhaaltje. 

Kijk zegt ze, in een weide lopen een paard, 

een koe en een schaap. Kunt u mij nu eens 

uitleggen hoe het komt dat het paard van die 

hooiachtige vijgen laat vallen, de koe van die 

platte vlaaien en het schaap van die 

paternosterbolletjes, hoewel ze alle drie van 

hetzelfde gras eten? 

Geen idee, zegt de man. 

Zij: Wat wilt u dan vertellen over nucleaire 

energie als u van stront nog niets af weet! 

 

Belgische Koning 

Bij een van zijn tochten komt koning Albert 

II in Nieuwpoort aan. Hij houdt halt bij het 

standbeeld van wijlen zijn grootvader Albert 

I, gezeten op zijn paard. Koning Albert II 

staart naar het standbeeld en droomt even 

weg. Plots hoort hij een stem: "Berreke, ik 

heb een nieuw paard nodig." Albert II schrikt 

en denkt dat hij droomt. Maar dan hoort hij 

de stem opnieuw en nu heel duidelijk: 

"Albert, breng mij onmiddellijk een nieuw 

paard!" De koning rijdt vliegensvlug naar 

Brussel en vertelt zijn verhaal aan Guy 

Verhofstadt, de eerste minister. Deze gelooft 

geen woord van wat koning Albert II zegt en 

samen rijden ze naar Nieuwpoort. Als ze bij 

het standbeeld komen klinkt de stem opnieuw 

maar nu heel boos: "Albert, je moet beter 

leren luisteren, ik vroeg een nieuw paard, 

geen ezel!" 

 
Hondengeblaf 

Om half vier 's nachts ging de telefoon bij 

Frits. Moeizaam kwam hij uit bed en vond op 

de tast de telefoon. "Spreek ik met meneer 

Van Rensburg?" vroeg een boze stem aan de 

andere kant van de lijn. "Ja, inderdaad," 

mompelde Frits. "Met Smit van de overkant. 

Ik bel even om te zeggen dat het geblaf van 

uw hond me gek maakt. Laat hem alstublieft 

onmiddellijk ophouden." De volgende nacht 

om drie uur ging de telefoon bij Smit. 

"Hallo?" mompelde hij slaperig. "Meneer 

Smit, met Van Rensburg van de overkant." 

"Om drie uur 's nachts? Bent u gek 

geworden?" "Meneer Smit, ik bel even om te 

zeggen dat ik geen hond heb. 

 

 

Even Puzzelen (van de redactie) 

Sudoku 

 
 

 


