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Gildenbroeders, zusters, vrienden en
overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief van februari 2026.

Op de allereerste plaats nog de beste wensen
en een fantastisch gildejaar.

Voor uw redacteur wordt februari een
gedenkwaardige maand. Tijdens de
jaarvergadering neem ik afscheid als
dekenschrijver en kan ik op mijn lauweren

gaan rusten. Ik heb nog maar geen geraniums
aangeschaft want er is nog genoeg te doen.
Na al die jaren zal het wel wennen zijn maar
aan alles komt een eind en het is een hele
geruststelling dat mijn opvolging geregeld is.
Een nieuw gildeseizoen breekt aan en met
nieuwe mensen aan het roer moet dat wel
goed komen. Want ook Ben van Noordwijk
neemt na al die jaren afscheid van het bestuur
en zijn opvolger staat ook al te trappelen om
officieel als voorzitter van de evenementen-
commissie aan de slag te gaan.

Ben heeft vele jaren zijn beste beentje
voorgezet en was en is nog steeds heel actief
op een aantal onderwerpen. Ook Ben zal
zeker niet achter de geraniums gaan zitten en
zich blijven inzetten met hand en
spandiensten.

Wel zullen we er met z’n allen aan blijven
werken om ons gilde, wat ledental, betreft op
peil te houden of zelfs uit te breiden.

Hier ligt een uitdaging voor ons allemaal.
We hebben al 700 jaar doorstaan dus we zijn
het aan onze voorouders verplicht.

Gelukkig is iedereen zich hiervan bewust en
vanuit de federatie wordt ook ondersteuning
geleverd door een commissie in oprichting
waarvan onze Koning Jos Gruijters deel uit
gaat maken.

De tijd zal het leren.

Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven.

Activiteiten februari 2026.

Zondag 01: Jaarvergadering commissie
vendelen kring Peelland.

Woensdag 04: Schietwedstrijd senioren op
het “Jan van Doorenpaviljoen”.

Woensdag 04: Overleg gemeentehuis
dodenherdenking.

Donderdag 05: Jaarvergadering “Jan van
Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:00 uur.
Dinsdag 10: Hoofdmannenoverleg Laarbeek
bij St. Margaretha Aarle-Rixtel.

14 t/m 17 Carnaval.

14 / 22 februari voorjaarsvakantie
Woensdag 25: Bestuursvergadering.

Verjaardagen in februari.

De jarigen deze maand zijn.

3 februari Guus Hollander.

04 februari Kitty Vogels Geboers

23 februari Gerard Maas.

28 februari Jos Gruijters.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Onderhoud zilver. (Koning Jos Gruijters)
Beste Gildebroeders en —zusters,

In de komende maand maart gaan Sjoerd,
Kailey en ik het draagzilver van het gilde
weer op orde maken. Als je thuis nog een
zilverstuk hebt, dat weer onderhouden en
opgepoetst moet worden, laat het ons dan
weten en breng het mee naar het paviljoen.
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We vertrouwen erop dat we in de meimaand
weer een blinkende start van het gildeseizoen
kunnen maken.

Jaarvergadering donderdag 5 februari.
(redactie)

Op donderdag 5 februari wordt onze
jaarvergadering gehouden in het “Jan van
Doorenpaviljoen”. De vergadering begint om
20:00 uur. Uiteraard zijn ook onze
Gildenzusters van harte welkom. Intussen
hebt u al de uitgebreide agenda ontvangen en
de daarbij behorende stukken.

Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is om
als dekenschrijver alles op tijd te kunnen
aanleveren.

L T —_—

Tijdens de jaarvergadering zijn Jos van de
Ven en Ben van Noordwijk aftredend en
beiden stellen zich niet meer verkiesbaar.

Kitty Vogels en Kailey Gruijters stellen zich
kandidaat voor het bestuur.

Kitty Vogels zal tevens tijdens de
vergadering gekozen worden als nieuw lid,
tenminste als de vergadering hiermee
akkoord gaat maar daar zie ik geen probleem
in.

Verder komen er weer diverse zaken aan de
orde en, indien nodig, wordt er over besluiten
gestemd.

NLdoet op het “Jan van Doorenpaviljoen”.

(redactie)

Net zoals vorig jaar doen we ook dit jaar
weer op zaterdag 14 maart mee met NLdoet
op het “Jan van Doorenpaviljoen”.

De subsidie is aangevraagd en inmiddels ook
verleend zodat we er met z’n allen de
schouders onder kunnen zetten.

We willen het terrein weer zomer-klaar
maken en daar is veel werk aan maar met z’n
allen denken we de klus in een dag te kunnen
klaren.

U kunt zich al opgeven op de site van
NLdoet.

Voor de lunch op deze dag wordt gezorgd.

Schieten om de titel Laarbeekkoning
(redactie)

Op zondag 29 april is het weer zover.

Op die dag zal er weer gestreden worden om
de titel “Laarbeekkoning”. Bij het gilde Sint
Margaretha uit ons eigen dorp. Je zou het
bijna een thuiswedstrijd kunnen noemen.

De strijd zal worden uitgevochten op het
schietterrein aan de Havenweg. U kunt zich
inschrijven bij onze schietleider Gerard Maas
tegen betaling van € 5, -

Deelname staat open voor alle Laarbeekse
gildebroeders en zusters.

De winnaar mag zich een jaar lang het
gezicht van de Laarbeekse gilden noemen.

Jaarvergadering Kring Peelland.

(redactie)

Op zaterdag 7 maart wordt de
jaarvergadering van Kring Peelland gehouden
in Bakel. Traditiegetrouw vangt deze
bijeenkomst aan met een korte gilde-viering
om 09:45 uur, waarna de vergadering om
10:30 uur zal aanvangen.

De verwachting is dat de vergadering rond
12:30 uur ten einde is.

Als er gildenbroeders zijn die een keer hierbij
aanwezig willen zijn, geef je dan op bij de
secretaris. Het is altijd een leuke en
interessante dag.
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Uit het archief. (Jos Biemans)
Drieluik in de Mariakapel (1)
Deze en komende maand besteed
ik in de nieuwsbrief aandacht aan
het drieluik in de Mariakapel.

De Volkskrant schreef er op 27 maart 1950
het volgende over:

‘In het historische Mariakapelletje te Aarle-
Rixtel in Noord-Brabant hangt een kostbaar
drieluik, waaraan een merkwaardige
geschiedenis is verbonden. Eens ging het van
de hand voor een luttel bedrag, thans is de
waarde geschat op ongeveer een ton. Jacob
Corneliszoon Van Oostsaenen schilderde het
in 1518 en signeerde het met zijn huismerk,
zoals bij de jongste restauratie door Adema is
vastgesteld. Lang heeft men in 't onzekere
verkeerd omtrent oorsprong en betekenis van
de triptiek uit de overgangstijd van de Gotiek
naar de Renaissance. Na langdurige
opsporingen door rector Swinkels uit Aarle-
Rixtel met medewerking van mej. Kovels uit
Helmond zijn dezer dagen de typische
omzwervingen en het ontstaan van het
kunstwerk gereconstrueerd. Het blijkt
geschilderd te zijn in opdracht van Joris
Samsons en Engeltin Coelen, wier graf zich
bevindt in de St. Jan van Den Bosch. Men
heeft hier te doen met een donatie,
vermoedelijk uit dankbaarheid voor de

geboorte van een stamhouder. Aan de
achterzijde van een der luiken vindt men
achtmaal herhaald ‘Spe vivo cum timore’, (ik
leef in hoop en vrees). De oudheidkundige
speurders konden nagaan, dat Engeltin
achtmaal in blijde verwachting is geweest en
dat dus die hartekreet betrekking heeft op de
evenzovele malen gekoesterde hoop dat het
ditmaal een stamhouder zou zijn. Op het
middenluik schilderde Van Oostsaenen een
wondermooie Madonna met merkwaardig
rossig haar. De zijpanelen hebben betrekking
op de schenkers. Het geheel is bijzonder
mooi opgezet en van zeer fraai coloriet. De
schilder heeft op weelderige wijze gebruik
gemaakt van symbolen, die in verband staan
met de aard der schenking.’

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Ook voor onze vrienden is de blik weer
vooruit gericht en natuurlijk is iedereen
benieuwd wat 2026 gaat brengen.

Ik hoop dat het allemaal positief mag zijn en
dat we iedereen een blakende gezondheid
blijven zien.

Zoals ik al eerder heb aangeven hebben we
op zondag 3 mei onze vriendendag op het
“Jan van Doorenpaviljoen” en we hopen dat
we dan weer veel vrienden mogen begroeten.
Noteer deze dag alvast in uw agenda.

U weet intussen dat ik ga stoppen als
dekenschrijver en dat houdt ook in dat ik als
contactpersoon van de vrienden ga stoppen
maar ik leg het met een gerust hart in de
handen van mijn opvolger. De nieuwsbrief
blijf ik voorlopig nog wel even doen totdat de
nieuwe dekenschrijver zover is dat ze dit ook
over gaat nemen.

We zullen zien.

Beste vrienden. (Koning Jos Gruijters)

Een van de kernwaarden van alle gilden —en
dus ook van ons OLV Gilde- is de onderlinge
broeder-/zusterschap. Bij vreugdevolle en
verdrietige momenten bij een van de leden
zijn we in overleg aanwezig of laten we op
een andere manier onze betrokkenheid
blijken; een kaartje, een telefoontje of een
ander passend gebaar.

Als gilde weten we echter niet altijd wat er
voor feestelijks of verdrietigs bij onze
vrienden gebeurt. En dan weten we ook niet
altijd of het wel gewaardeerd wordt als we
iets van ons laten horen. Daarom vragen wij
onze vrienden van het gilde: als er een
gebeurtenis is, waarbij je een reactie van het
gilde verwacht, laat het ons secretariaat dan
weten via “secretariaat@olvgilde.nl”

Alvast bedankt!
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Jarige Vrienden in februari.
26 februari Jo Maas.

Proficiat en een prettige
verjaardag toegewenst.

Even lachen. (redactie)

IK PROBEER NIEUWE VRIENDEN
TE MAKEN ZONDER FACEBOOK.

DUS GA IK IEDERE DAG NAAR
BUITEN EN SCHREEUW WAT OF
IK HEB GEKOOKT EN GEGETEN,

HOE IK ME VOEL, WAT IK AAN
HET DOEN BEN EN WAAR IK BEN.

EN MENSEN DIE IK TEGENKOM,
DIE KLAMP IK AAN EN ZEG DAN:

IK VIND JE LEUK!

ER ZIIN REEDS 9 PERSONEN DIE
ME VOLGEN. 4 PSYCHIATERS,
3 POLITIEAGENTEN, EEN VER-

PLEGER EN EEN DOKTER...

Ongeluk

Een man staat dakpannen op zijn dak te
leggen, maar valt door een misstap naar
beneden. Omstanders bellen meteen de
politie en een ambulance. Als de agent

gearriveerd is, vraagt hij de man: "Wat is er
gebeurd?" De man mompelt: "Dat weet ik
ook niet, ik lig hier nog maar net."

Staken.

Op een dag komen er 2 staalarbeiders aan de
hemelpoort aan. Ze kloppen aan, en St. Petrus
komt opendoen. Hij kijkt in zijn gulden boek,
maar zij staan er niet in. "Het spijt me,
jongens, jullie hebben teveel stakingen op
aarde georganiseerd. Jullie kunnen de hemel
niet binnen", en hij stuurt hen naar de hel.
Twee dagen later krijgt St. Petrus bezoek van
de duivel. "Zeg Petrus, kom die twee
staalarbeiders maar rap halen! Ze hebben al 2
ovens stilgelegd!"

Even puzzelen. (redactie)
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