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Gildenbroeders, zusters, vrienden en 

overige belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief augustus 2025.  

Het is komkommertijd en velen zijn op 

vakantie. Het is rustig aan het front maar met 

het gildeweekend in het verschiet komt er 

toch weer leven in de brouwerij. 

Dit begint op 23 augustus met als het 

hoogtepunt het Koningschieten bij ons 

zustergilde aan de Havenweg. Toon Thijssen 

heeft grote kans om Keizer te worden dus het 

zal een fanatieke strijd worden. Op zondag is 

het de Blauwe dag met de wedstrijd om de 

Bavariabeker. We hopen dat er weer veel 

publiek komt en niet alleen om te drinken 

maar zeker ook om zelf de strijd aan te gaan. 

Verder is het trieste bericht gekomen dat in 

Gemert gildebroeder Wout Brouwers is 

overleden. Wout was lid van het Sint 

Antonius en Sebastianusgilde. 

De uitvaart wordt in kleine kring gehouden. 

Tot ziens op ons gildeweekend. 

Ik wens U veel leesplezier. 

Jos van de Ven. 

 

Activiteiten augustus 2025.  

Zaterdag 02 augustus: Kermistoernooi 

Kruisboog op Wip bij gilde Sint Agatha 

Boekel. 

Woensdag 06 augustus: Schietwedstrijd 

senioren “De Roovere” Lierop. 

Donderdag 07 augustus: Ledenvergadering, 

“Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 u 

Woensdag 20 augustus: Bestuursvergadering. 

Zaterdag 23 augustus: Gildeweekend. 

Koningschieten Sint Margarethagilde. 

Zondag 24 augustus: Gildeweekend. 

Schieten om de Bavariabeker “Jan van 

Doorenpaviljoen”. 

Zondag 24 augustus: Kring schietwedstrijd 

bij gilde St. Antonius Abt Lierop. 

Woensdag 27 augustus: Koppelwedstrijd 

Kruisboog op Wip op het “Jan van 

Doorenpaviljoen”. 

Zondag 31 augustus: Opluistering viering 

Pater Eustachius in Beek en Donk. 

 

Verjaardagen in augustus. 

Deze maand kunnen we gaan zingen voor 1 

jarige. 

24 augustus: Ben van Noordwijk. 

Proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

Uit het archief. (Jos Biemans) 

Vlak bij ‘power to the pieper’ 

ligt een drietip met 

rododendrons. Jarenlang 

vormde het een beetje een 

verloren stukje grond tussen 

Opstal en Kerkstraat. Enige tijd geleden is het 

perceeltje opgewaardeerd door de plaatsing 

van het kunstwerk ‘Tre libri volanti’ (Drie 

vliegende boeken) van Jack Wilting. Het 

kunstwerk verwijst naar het familiewapen 

van ‘Arlenius’, in 1510 geboren als Arnoud 

van Eijndhouts in Huize Ter Smisse, even 

verderop in de Kerkstraat. (Huize Ter Smisse 

heeft een band met het Onze Lieve Vrouwe 

Gilde, omdat Jan van Dooren, naamgever van 

het gildepaviljoen, met zijn ouders en broer 

tientallen jaren in Huize Ter Smisse boerde.) 

Van Eijndhouts verzamelde en bewerkte 

belangrijke teksten uit de Klassieke Oudheid 

en gaf die opnieuw uit. Hij studeerde Grieks 

en Latijn in Leuven, Parijs en het Italiaanse 
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Ferrara. In Italië noemde hij zich Arlenius 

(afkomstig uit Aarle). Hij stelde o.a. een 

omvangrijk Grieks-Latijn-woordenboek 

samen, waarvan een origineel exemplaar in 

Florence werd aangekocht door de ‘vrienden 

van Arlenius’. Deze vrienden haalden het 

boek zelf op in Italië en schonken het aan de 

heemkundekring. Het familiewapen van de 

Van Eijndhouts bestaat uit drie vogels. De 

drie vliegende boeken verwijzen daarnaar, en 

symboliseren verder het uitvliegen van 

Arlenius vanuit Aarle naar Italië en zijn 

opgebouwde faam op boekengebied. De 

drietip tussen Opstal en Kerkstraat werd, 

zoals gezegd, door de plaatsing van het 

kunstwerk opgewaardeerd. Voor mijn familie 

en mijzelf had het perceeltje met de 

rododendrons sowieso vroeger, toen we in 

een boerderij op de Opstal woonden, een 

bijzondere betekenis. In de winter was de (in 

de vijftiger jaren nog onverharde) weg op de 

Opstal gewoonlijk één grote modderpoel. De 

Kerkstraat was wel al verhard in die dagen. 

Als we ’s zondags naar de kerk gingen, 

trokken we thuis klompen of laarzen aan en 

namen de schoenen in de hand. Bij de 

Kerkstraat aangekomen werden de schoenen 

aangetrokken en de klompen of laarzen 

zolang onder de rododendrons gezet. Zo 

konden we zonder modderige schoenen naar 

de kerk. 

Schietwedstrijden. (Henk van der Velden) 

29Juni Gilde St Joris Asten 

Kringwedstrijd Brabants wipschieten 

kring Peelland. 

Op zondag 29 juni 2025 is er wederom een 

wedstrijd Brabants wipschieten geschoten in 

kring Peelland, gastheer is het sint Jorisgilde 

uit Asten. 

 
Gerard Maas, Hans van den Boomen, Henk 

van der Velden, Thijs van den Elsen en 

Kailey Gruijters. 

 

Op deze mooie zonovergoten middag is er 

wederom goed gestreden om de diverse 

prijzen. Henk van der Velden van het Onze 

Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel wint de 

2e prijs op het onderdeel Kampioen, 2e prijs 

onderdeel Personeel en 1e op het onderdeel 

Bejaarden. Gerard Maas van hetzelfde gilde 

wint de 2e prijs bij de Bejaarden. Thijs van de 

Elzen van het Sint Antonius en Sint 

Sebastianus Gilde uit Gemert behaalt de 4e 

prijs Personeel. Voor Hans van den Boomen 

van hetzelfde gilde is de 1e prijs Vrije Hand 

een mooie prestatie. Verder zijn er nog 

puistprijzen voor: 1e Thijs v/d Elsen Gemert 

en 7e Kailey Gruijters Aarle-Rixtel. 

 

13 juli 2025 Sint Antonius Abt Mierlo 

Hout Kringwedstrijd Brabants 

wipschieten. 

Op deze bewolkte zondag met af en toe wat 

zon was het moeilijk schieten voor de 

schutters uit Laarbeek, de resultaten zijn 

navenant. 

Er wordt slechts een prijs behaald namelijk 

de 6e prijs, door Henk van der Velden van het 

Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 

Verder zijn er nog 2 puistprijzen voor Thijs 

van den Elzen van het Sint Antonius en Sint 

Sebastianus Gilde Gemert te weten de 4e en 

6e puistprijs. 

https://www.bing.com/alink/link?url=http://sint-antoniusgildegemert.nl/&source=serp-local&h=YdIbbJoJ4r1XMkWFmfRuGib30fWNyQ/yZ0brjWAttTU=&p=lw_gst&ig=D5686E3B48DF4A33B6DDE66629B28B18&ypid=YN8000x1397127882152793671
https://www.bing.com/alink/link?url=http://sint-antoniusgildegemert.nl/&source=serp-local&h=YdIbbJoJ4r1XMkWFmfRuGib30fWNyQ/yZ0brjWAttTU=&p=lw_gst&ig=D5686E3B48DF4A33B6DDE66629B28B18&ypid=YN8000x1397127882152793671
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Henk van der Velden, Kitty en Stefan Vogels 

 

De volgende wedstrijd Brabants wipschieten 

is op zondag 24 augustus op schietterrein de 

Rooveren in Lierop georganiseerd door gilde 

sint Antonius gilde. 

 

Historie van het vendelen 4.  

(Jos van de Ven) 
HET “VAANDEL HOOGHOUDEN. 

Zoals gesteld: een vaandel heeft een bijzondere 

symbolische betekenis. In sommige kaarten, dat 

zijn de reglementen van de gilden, komt dat ook 

nadrukkelijk tot uiting. Iemand mocht niet 

zomaar het vaandel pakken. Bij de Leendse gilde 

was dat streng geregeld, want niemand “mag het 

vendelen in de hand nemen zonder eerst verlof te 

hebben gevraagd aan de dekens op boete van 2 

vanen bier”.  

(copiekaart 1621 – 1652, gilde archief) 

Het lossen van saluutschoten tijdens de optocht 

was een veel voorkomend vermaak. (of spreek je 

bij zoiets toch nog van gebruik?)  Maar wee 

degene, die het waagde door het vaandel te 

schieten. 

Dat werd zwaar bestraft. (kaart St. Antoniusgilde 

Deurne, gemeente-archief Deurne) 

In de kaart van het Eindhovense St. 

Catharinagilde uit het jaar 1617 lezen we dat de 

vaandrager het vaandel zorgvuldig dient te 

bewaren en “voor alle schijnsels en 

corrumperingen toezien tot langdurende 

conservatie deszelfs en meerder lof der 

schutterijen. ”Ook daar mocht men niet 

“onmanierlijk schieten naar eenig vendelen of 

andersints “   

(De haan, dl.1 blz. 13 en 15) Ook te Maarheeze 

werd in een copie van de oude kaart gesteld dat 

het gildenbroeders verboden was “deur het 

vaendelen “te schieten. (Jolles dl. I I, blz.13.) 

Wordt vervolgd. 

 

Vrienden van het Gilde. (redactie) 

Ook de meesten van onze vrienden zullen op 

dit moment ergens genieten van zon, zee, 

strand of bergen. Of is het zo dat, als ik het 

oneerbiedig mag zeggen, een groot aantal van 

u behorende tot de grijze golf het 

hoogseizoen mijdt vanwege de drukte en 

uiteraard de kosten. Welnu, voor “rust” zit je 

op dit moment nog niet zo slecht in onze 

omgeving waar vele vakantiegangers ver weg 

de zon op te zoeken. We laden ons dan op 

voor gildeweekend dat weer voor de deur 

staat. Dit festijn begint op zaterdag 23 

augustus met het Koningschieten bij de Rooi 

Schut en vervolgens op zondag 24 augustus 

het schieten om de Bavariabeker. Als u in het 

bezit wil komen van die prachtige zilveren 

beker met uw naam daarin gegraveerd, moet 

u zeker wat schoten komen wagen op het Jan 

van Doorenpaviljoen.  

Het terrein is open vanaf 13:30 uur en de 

wedstrijd vangt aan om 14:30 uur. 

Uiteraard wel uw legitimatie meebrengen 

want zonder dit bewijs staat de wet ons niet 

toe u een schot te laten lossen. We zien uit 

naar uw komst. 

 

Jarige Vrienden in augustus. 

11 augustus Hans Verhoeven  

12 augustus Dennis Rijntjes 

13 augustus Frans Biemans  

27 augustus Theo Schepers 

Allen proficiat en een prettige  

verjaardag toegewenst. 
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Nog even lachen. (redactie) 

Lig ik vannacht heerlijk te slapen, wordt er 

om 4 uur flink op de deur gebonkt en 

aangebeld. Ik schrik me rot en vlieg naar het 

raam om te kijken wie het is en ja hoor 

ladderzat staat daar iemand aan de deur te 

schreeuwen: "Hé, kom me effe helpen duwen 

!!" Ik roep terug: "doe normaal joh, het is 4 

uur s' nachts, ik ken je niet eens en jij wil dat 

ik kom duwen, doeoeiii" Terug in bed zegt 

mijn vrouw: "Doe niet zo overdreven, het is 

jou toch ook wel eens overkomen dat je met 

panne stond en toen was je ook blij dat 

iemand jou hielp met duwen. Kan je die 

sukkelaar echt niet even helpen?" "Hoezo", 

sputter ik tegen: "die vent is ladderzat." 

Waarop zij zegt: "nou ja, zo ken ik je 

helemaal niet." Dus ik me maar weer 

aankleden en naar beneden toe, doe de 

voordeur open en roep: "Hé kerel ik kom je 

effe helpen duwen, waar zit je!!!! " Hoor ik 

de dronkaard schreeuwen: " Hier in de tuin 

op de schommel !!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even Puzzelen (redactie) 

Oplossing kruiswoordpuzzel juli. 

 
 
 

Sudoku. 

 

 
 

 


