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Gildenbroeders, zusters, vrienden en 

overige belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief juli 2025.  

Op dit moment zitten we een beetje in een 

rollercoaster. Allereerst met het overlijden 

van Marianne Kerkhof, waarover meer 

verderop in deze nieuwsbrief, en verder heeft 

onze patroonheilige Jelka Weemers weer 

afscheid van ons genomen. Haar liefde met 

Stein Evers is jammer genoeg gedoofd 

waardoor Jelka heeft besloten om met pijn in 

hart ook de Blauwe Schut te verlaten. Ze 

bedankt alle leden voor een fijne tijd en het 

steeds weer warme welkom. Een verstandige 

beslissing. 

De vakanties breken weer aan waardoor het 

ook voor ons weer een rustige periode wordt. 

Voor diegenen die op vakantie gaan, veel 

plezier, mooi weer en kom gezond weer 

terug. 

Voor hen die thuisblijven geniet van wat ons 

thuis te bieden heeft en ook voor hen mooi 

weer gewenst. 

Ik wens U veel leesplezier. 

Jos van de Ven. 

 

Activiteiten juli 2025.  

Woensdag 2 juli: Schietwedstrijd senioren de 

“Kolenboer” Someren-Eind. 

Donderdag 3 juli: Ledenvergadering “Jan 

van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur. 

05 Juli t/m 17 augustus schoolvakanties. 

Zondag 13 juli: Kring schietwedstrijd bij 

gilde St. Antonius Mierlo-Hout 

Woensdag 30 juli: DB-vergadering 

 

Verjaardagen in juli. 

Deze maand hebben we 4 jarigen. 

05 juli: Erebroeder Chris Arts. 

08 juli: Joop Kester. 

17 juli: Henk van der Velden. 

20 juli: Piet Verbaarschot. 

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

 

Overlijden gildezuster Marianne Kerkhof. 

(redactie) 

Op maandag 23 juni is Marianne in het 

bijzijn van haar naasten overleden. Ze had 

een moedige beslissing genomen waardoor ze 

de regie over haar leven in eigen hand heeft 

gehouden. Ze had maanden geleden al te 

horen gekregen dat haar gezondheid haar 

fataal zou worden. Op dat moment besloot ze 

om zelf te bepalen wanneer het genoeg was. 

En dat moment was op 23 juni om 13:30 uur. 

Ze heeft op een emotionele maar waardige 

Manier afscheid genomen van Mari, alle 

aanwezigen en haar 2 zussen in het bijzonder. 

Ze was altijd erg begaan met de Blauwe 

Schut en stak haar mening nooit onder 

stoelen of banken. Toen ze nog volop in het 

leven stond ondersteunde ze de Schut in alles 

met hand en spandiensten. 

Marianne bedankt voor alles en rust in vrede 

We wensen Mari en overige familie veel 

sterkte in de komende periode. 

 

Uit het archief. (Jos Biemans) 

Aarle-Rixtel, Asten en 

Heiligerlee. In de vijftiger 

jaren leerde ik op de lagere 

school dat op die plaatsen in 

Nederland een klokkengieterij 

gevestigd was. De familie Van Bergen uit 

Heiligerlee leverde voornamelijk aan 

protestantse kerken; de Brabantse gieterijen 
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Eijsbouts uit Asten en Petit & Fritsen uit 

Aarle-Rixtel aan katholieke. Vandaag de dag 

is alleen Eijsbouts nog actief als 

klokkengieterij. Geen klokkengieterij meer in 

Aarle, maar wel volop bouwactiviteit rond de 

plek waar vroeger klokken gegoten werden. 

Tijden veranderen... Wat ook veranderde is de 

wijze waarop destijds over prominente 

fabrikanten geschreven werd. In het 

Geïllustreerd Zondagsblad voor 

Katholieken van 26 januari 1902 werd een 

artikel gewijd aan de tachtigste verjaardag 

van klokkengieter Alexius Fritsen. In onze 

tijd zou een dergelijk artikel niet meer 

kunnen: erg neutraal en objectief is het stuk 

niet, om nog maar te zwijgen over termen 

zoals ‘kranige grijsaard’ bijvoorbeeld… 

 

Op 15 januari vierde een van de meest 

vermaarde fabrikanten van ons land zijn 

tachtigste verjaardag: de heer Alexius Fritsen, 

eigenaar van de firma Petit & Fritsen, 

klokkengieters te Aarle-Rixtel. Wij maken 

van deze gelegenheid gebruik om het portret 

van de heer Fritsen te publiceren en 

constateren daarbij dat niemand die kranige 

grijsaard 80 jaar zal geven. Van de vele oud-

hollandse families die een welverdiende 

reputatie genoten als klokkengieters, is 

slechts een enkele naam bewaard gebleven in 

de firma Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel. De 

familie Petit, oorspronkelijk afkomstig uit 

Frankrijk, was daar al in de 13e eeuw als 

klokkengietersfamilie bekend, en vestigde 

zich later in Nederland. In Aarle-Rixtel 

dateert de klokkengieterij van 1782; daar 

werd zij gevestigd door Alexius Petit, wiens 

zoon zich in 1815 verbond met Henricus 

Fritsen, waarmee de tot voor kort nog 

bestaande firma ontstond. Zolang de 

klokkengieterij in Aarle-Rixtel bestond 

werden duizenden klokken de wereld 

ingezonden, die daar hun welluidende tonen 

deden (en doen) galmen. Op verschillende 

wereldtentoonstellingen werden de fabricaten 

van de heer Fritsen bekroond, o. a. in 

Londen, Parijs, New York, Wenen en Rome. 

Bewijzen te over dat de heer Fritsen de naam, 

die ons vaderland altijd op het gebied van 

klokkengieten gehad heeft, waardig heeft 

weten op te houden. Onze oprechte 

gelukwensen, en de krasse tachtiger wordt 

een lang leven toegewenst! 

 

Schietwedstrijden. (Henk van der Velden) 

1 Juni 2025 Onze Lieve Vrouw van de 

Zeven Weeën Lierop. Kringwedstrijd 

Brabants wipschieten. 

Op zondag is er wederom een wedstrijd 

Brabants wipschieten geschoten bij het gilde 

van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën 

in Lierop. 

De weersomstandigheden zijn goed, helaas 

zijn de resultaten van de Laarbeekschutters 

aan de magere kant. Henk van der Velden 

behaalt de 6e prijs op het onderdeel Personeel 

en de 4e prijs op het onderdeel Vrije Hand. 

Thijs van den Elzen van het  St. Antonius & 

St. Sebastianus gilde uit Gemert plaatst zich 

als 6e op het onderdeel Vrije Hand. 

Verder zijn er nog Puistprijzen voor 1e en 2e 

Hans van den Boomen Gemert, 3e Jan Rovers 

Beek en Donk en 6e Thijs van den Elsen 

Gemert.  

 

Verslag competitie Kruisboog op Wip.  

(Wim van Dijk) 

De zomeravond Kruisboogcompetitie is 

afgelopen. Er hebben 3 schutters van ons 

gilde meegedaan. Gerard Maas, Henk van der 

Velden en Wim van Dijk, En Stefan Vogels 

heeft ons drietal verstevigd.  

Het is een mooie competitie geweest waar 40 

schutters uit kring Peelland hebben mee 

gedaan, verdeeld over 8 wedstrijden. 

Het is tot het laatst toe spannend geweest wie 

er zou winnen.  

In de C klasse stond voor de laatste wedstrijd 

Henk van der Velden OLV Gilde gelijk met 

Loes van Hout st. Lambertus. In de laatste 

wedstrijd schoot Henk beter dan Loes en ging 

er met de eerste prijs vandoor. Loes werd 

tweede. Beide promoveren na klasse B. 

Proficiat Henk.    

In de B klasse was de eerst plaats al vergeven 

Stijn van de Ven St Antonius. Een aantal 

https://www.sint-antoniusgildegemert.nl/wp/
https://www.sint-antoniusgildegemert.nl/wp/
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schutters kon nog tweede worden.  De 2e prijs 

ging naar Mark Slaats St. Willibrordus en 

Wim van Dijk is 3e geworden. 

In de A Klasse was het ook spannend tot het 

laatst toe, en moest er zelfs afgekampt 

worden.  1e werd Thjeu Knapen. St 

Lambertus en 2e Dirk van de Ven St 

Antonius.  

Bij de Drietallen waar we als OLV Gilde 

voor het eerst aan meededen, werden we 4e 

van de 13 drietallen. 

Alles bij elkaar een mooie zomeravond-

competitie 2025.  En met drie gemotiveerde 

schutters gaan we op naar 2026. 

Maar eerst hebben we nog de 

koppelwedstrijd, op 27 Augustus op het  Jan 

van Dooren paviljoen, en wie daar wint 

bepaald ook mede je koppelmaat welke je 

krijgt toegewezen door het lot. 

Groeten Wim van Dijk    

 

Historie van het vendelen 3.  

(Jos van de Ven) 
DE VAANDRIG. 

Hoe kon iemand vaandrig van de gilde 

worden? 

Veel is het verpachten van het vaandel 

voorgekomen. Jammer genoeg verdwijnt dit 

gebruik steeds meer.  In 1861 leverde de tien-

jaarlijkse verpachting te Herpt ƒ 6,- op. 

(Jolles I ,183). Volgens het reglement van het 

Eindhovense St. Catharinagilde moest de 

vaandrig bij het aanvaarden van zijn functie 

in het begin van de negentiende eeuw een ton 

bier schenken. 

Op weer andere plaatsen werd niet gesproken 

van het verpachten van het vaandel, maar 

meer nadrukkelijk van het verpachten van de 

“vaandrigplaats” 

(O.a. te Beers, zie Jolles dl. I, blz. 47/48) 

Zoals uit het voorgaande wel gebleken is, had 

het een gilde maar een vaandel en dus maar 

een vaandrig. En dat was een voorname 

positie. Bij veel gilden wordt hij in de lijst 

van overheidsleden vermeld. Het moest 

iemand zijn van onbesproken gedrag, die het 

hoogste “eenheidssymbool” waardig was. 

Vaak was hij vrijgezel. Bij zijn trouwen 

moest hij het vaandel aan een ongehuwde 

overdragen. 

De kaart van het St. Catharina – en St. 

Jorisgilde uit Gemonde vermeldt in 1614 dat 

er zal zijn “een vendrich zijnde een ontroudt 

jonghgeselle”  

(Jolles dl.1 blz. 71)  

De kopie van de kaart van het St. Jorisgilde te 

Berlicum bepaalt dat de overheidsleden 

gekozen moeten worden. Daarbij wordt 

uitdrukkelijk gesteld: “en eenen vendrik 

zoolang hij (dat wil zeggen totdat hij) trouwt 

of 7 jaren”. 

Dan zal er een nieuwe verkiezing plaats 

vinden. (kaart 1615, Jolles dl 1 blz. 53)   

Op andere plaatsen, zoals te Maarheeze, kon 

de vaandrig wel getrouwd zijn. Toen daar in 

1658 Joost Aerts tot vaandrig werd 

“gemaakt”, kon hij zijn leven lang het 

vaandel voeren en werd hij met zijn vrouw 

tijdens de teerdagen “vrijgehouden”. 

Ondanks deze levenslange functie mocht hij 

toch meeschieten op de koningsvogel. (zie: 

Jolles II, blz. 13, betekenis niet eenduidig uit 

te leggen.) 
 

Vrienden van het Gilde. 

Na een mooie vriendendag in mei is het nu 

even pas op de plaats en ook voor onze 

vrienden breekt de vakantieperiode aan 

hoewel de grijze golf zelf bepaalt wanner hun 

vakantie is. Toch zijn er nog veel vrienden 

die nog in het arbeidsproces zitten en een 

vakantie hard verdiend hebben.  

Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie en 

voor diegenen die weggaan, kom gezond 

weer terug. 

 

Jarige Vrienden in juli. 

07 juli: Marcel de Jong 

07 juli: Tiny van Brug. 

16 juli: Peter Biemans.  

22 juli: Ruud van de Weijer. 

31 juli: Theo van Kraaij. 

Allen proficiat en een prettige  

verjaardag toegewenst. 
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Even lachen 

Kunstmatig 

Jantje is na lang studeren eindelijk 

gepromoveerd en professor geworden. Na 

lange tijd komt hij eindelijk eens weer eens 

bij zijn oude opa op bezoek. Jantje vertelt 

hem enthousiast over de nieuwste 

ontwikkelingen op medisch gebied. 

"Denkt u zich toch eens in, opa! We zijn 

inmiddels in staat om via kunstmatige weg 

mensen te verwekken. Dat is toch 

fantastisch?!" 

Opa krabt zich eens achter zijn oor en zegt: 

"Als ik heel eerlijk mag zijn", zegt hij, "geef 

mij dan maar de ouderwetse manier...." 

                 Puzzelmoment. 

                 Kruiswoordpuzzel 

                 Oplossing in het volgende nummer 

 

 

 


