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Gildenbroeders, zusters, vrienden en 

overige belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief juni 2025.  

De maand mei is alweer ten einde en juni 

klopt alweer nadrukkelijk op de deur.  

De maand mei is van oudsher een drukke 

maand die wel het een en ander vergt van 

onze leden. Maar gelukkig is alles weer goed 

terechtgekomen en zien we terug op 

geslaagde activiteiten. 

De maand begon zeker goed met de 

processie, vriendendag en Dodenherdenking 

allemaal op een dag maar ook dat was gelukt. 

Verderop lees je meer hierover. 

Op zondag 19 mei namen we met een mooie 

groep deel aan de kringdag bij het Sint 

Willibrordusgilde Bakel. Een prachtige 

happening en zeer geslaagd en bovenal 

gezellig. In Bakel weten ze wat feestvieren is. 

Vooraf was afgesproken om bij de feesttent 

zoveel mogelijk een groep te vormen om te 

laten zien wat de Blauwe Schut uitstraalt en 

vooral voor de gezelligheid. Hoewel het nog 

niet helemaal lukte waren er toch meer 

blauwen bij elkaar. Volgende keer nog beter 

zullen we maar zeggen. 

Ook werd er door ons gilde samen met de 

Rooi Schut ondersteuning verleend aan het 

schieten om de jeugdkermiskoning op 

kermisdinsdag en het vogeltje werd geleverd 

door Gerard Maas. 

Verder werd op zondag 25 mei in Ommel de 

gildekaars gezegend en ook hier was een 

afvaardiging van ons gilde bij. 

Ook de jaarmarkt vroeg weer om inzet en 

gelukkig zijn er dan vrienden die graag 

ondersteuning bieden. Vrienden die nog maar 

kort lid zijn van onze vriendenkring. Toi Toi 

Toi.  

Vanuit Beek en Donk kwam een triester 

bericht. Gildebroeder Theo Vermeulen van 

het St Leonardusgilde is op 87-jarige leeftijd 

overleden. Theo was vendelier in hart en 

nieren en hanteerde het vendel nog tot op  

 

hoge leeftijd. Zijn uitvaart is weliswaar met 

gildeëer maar dan alleen met het eigen gilde. 

Ik wens U veel leesplezier,   

Jos van de Ven. 

 
Impressie van onze kraam op de jaarmarkt 

 

Activiteiten juni 2025.  

Zondag 01: Kring schietwedstrijd bij Gilde 

O.L.V. van de 7 Weeën Lierop. 

Woensdag 04: Schietwedstrijd senioren 

paviljoen “Bomé” Lieshout. 

Donderdag 05: Ledenvergadering “Jan van 

Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur. 

Zaterdag 07: Teerdag Margarethagilde met 

jubilarissen. 

Woensdag 11: Regiocompetitie Kruisboog op 

Wip bij Gilde Sint Willibrordus Vlierden. 

Zondag 15: Kring schietwedstrijd bij Gilde 

St. Servatius Lieshout. 
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Woensdag 18: Regiocompetitie Kruisboog op 

Wip Gilde St. Lambertus Someren Eind. 

Woensdag 25: Bestuursvergadering.  

Woensdag 25: Finale ZAC Regiocompetitie 

Kruisboog op Wip bij St. Servatius Lieshout 

Zondag 29: Kring schietwedstrijd bij Gilde 

St. Joris Asten. 

 

Verjaardagen in juni. 

3 jarigen deze maand. 

01 juni: Thomas van der Burgt. 

13 juni: Silvia Schat. 

24 juni: Henry van der Putten. 

Proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

Vriendendag Onze Lieve Vrouwe Gilde.  

(redactie) 

 

 
Jelka als patroonheilige. 

Het was een drukke maar gezellige dag op 

het “Jan van Doorenpaviljoen”. Druk niet in 

de zin van veel vrienden want dat viel toch 

een beetje tegen, maar wel door het aantal 

activiteiten op die dag. Eerst ’s morgens de 

Mariaprocessie met jawel een nieuwe 

patroonheilige, toen een mooie groepsfoto 

(zie laatste blad), daarna de vriendendag en 

als klap op de vuurpijl ’s avonds in Beek en 

Donk het bijwonen van de dodenherdenking. 

Het mag allemaal als geslaagd worden 

beschouwd en bij terugkomst op het 

gildeterrein was alles al netjes opgeruimd 

door de achterblijvers. Chapeau. 

De vriendendag zelf was gezellig hoewel de 

opkomst wat tegenviel. Wellicht dat de 

weersvoorspellingen niet zo gunstig waren en 

dat dat de reden was. Toch werd er flink 

gebuurt waarbij sommigen dankbaar gebruik 

maakten van de verwarming op het terras. 

Er werd ook nog geschoten en Hans van der 

Velden mag zich het komend jaar Hagel-

kruiskoning noemen. Een mooie titel en hij 

was er ook zichtbaar trots op.  

Een welverdiende vendelgroet en vele 

felicitaties vielen hem ten deel evenals de 

hagelkruistrofee die een jaar zijn mooie 

seniorenwoning gaat versieren. 

Hans nogmaals proficiat. 

 
 Hans van der Velden met de huldiging  

door hoofdman Jos van den Heuvel 

 

Uit het archief. (Jos Biemans) 

Je hoeft nog niet zo heel oud 

te zijn om te weten dat op de 

plaats waar nu o.a. supermarkt 

ALDI staat, van 1890 tot 1977 

Graanhandel P.A. van Hoek 

gevestigd was. Ik beschrijf hier een stukje 

geschiedenis van het bedrijf, dat ik in mijn 

jeugd vaak van binnen gezien heb. Mijn 

vader Johan had niet alleen een boerderij op 

de Opstal, maar werkte daarnaast zijn hele 

arbeidzame leven bij ‘Slaats’, zoals het 

bedrijf meestal genoemd werd. Mijn vader 

was er molenaar en magazijnbediende, en ik 
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liep er als jongetje vaak binnen om hem aan 

het werk te zien. Dat kon toen nog gewoon. 

Petrus Antonius van Hoek richtte in 1890 het 

bedrijf op dat zich rond 1900 bezighield met 

het malen en reinigen van graan, en de 

verkoop daarvan. Er waren destijds weinig of 

geen werkende molens meer in Aarle-Rixtel 

die graan konden malen. Sinds 1919 werd het 

bedrijf geleid door J. Slaats, die de 

onderneming uitbreidde tot een van de 

grootste firma's op dit gebied in het zuiden 

van Brabant. In de jaren 30 van de 20e eeuw 

begon het bedrijf mengvoeders te produceren: 

diervoeding op basis van restproducten van 

de graanhandel gemengd met andere 

ingrediënten. In de Tweede Wereldoorlog 

was het bedrijf belangrijk voor de 

voedselvoorziening door het drogen van de 

rogge, die anders voor menselijke consumptie 

nauwelijks geschikt was. In die dagen werd 

er een bewakingsdienst ingesteld die moest 

voorkomen dat er sabotage gepleegd zou 

worden. De Duitsers wezen het bedrijf aan 

als opslagplaats voor goederen zij in beslag 

hadden genomen. Op 22 september 1944 

werd vanaf het fabrieksterrein door Britse 

verkenners geschoten op twee Duitsers die 

zich aan de overkant van het kanaal 

bevonden. Die werden dodelijk getroffen. 

Rond 1970 waren de activiteiten van het 

bedrijf het importeren van granen en 

veevoederstoffen en de verkoop daarvan, 

alsmede de productie van veevoeding. Verder 

was het bedrijf een groothandel in 

kunstmeststoffen, bestrijdingsmiddelen en 

zaaigranen. Op zaterdag 29 april 1972 (ook 

op zaterdag werd er gewerkt) kwam mijn 

meestal tamelijk onverstoorbare vader hevig 

ontdaan thuis. Een 58-jarige collega van hem 

bleek die dag bij een bedrijfsongeval om het 

leven te zijn gekomen. Die collega was in een 

silo bedolven geraakt en gestikt en mijn vader 

had het lichaam samen met een ander 

geborgen. Helaas kwam er in augustus 1977 

een eind aan de activiteiten van P.A. van 

Hoek. Een felle uitslaande brand legde het 

bedrijf volledig in de as, met een 

miljoenenschade tot gevolg. Volgens de 

brandweer greep de brand razendsnel om zich 

heen omdat vrijwel het gehele gebouw uit 

hout bestond. De oorzaak van de brand was 

onbekend.  

 

Historie van het vendelen 2.  

(Jos van de Ven) 

Namens de Noord-Brabantse federatie mag ik 

U iets vertellen over het vendelzwaaien, zoals 

we dat kende en kennen. In dit bestek kunnen 

nooit alle wetenswaardigheden over het 

vendelen uit de doeken gedaan worden. 

VAANDEL. 

Kosten noch moeite werden gespaard om een 

mooi en voornaam vaandel te laten 

vervaardigen, het liefst van kostbaar zijde. 

In 1752 werden voor het nieuwe vaandel van 

het Woenselse St. Catharinagilde  “26 ½ elle 

de alderbeest kermesijn sijde“ gekocht in de 

kleuren wit, blauw, geel, groen en rood. 

Voor het vervaardigen van het dundoek werd  

“alsnogh voor naay sijde  ƒ1-10-0 “ betaald. 

Het medaillon met daarop St. Catharina 

geschilderd, werd voor ƒ10-0-0 in Antwerpen 

gemaakt. 

Al met al (nog: lyvet om den vaendel stock te 

bekleden“ en “nogh on den knop te bekleden 

freweel”; “vraght en vry maken” en vertering 

op “aanneemdag” en  het maakloon.) koste 

dat vaandel in 1752 meer dan  honderd 

gulden; een heel bedrag. 

Dat moest door de Woenselse gildenbroeders 

zelf opgebracht worden. Hoe?  Dat staat niet 

vast, maar het zou best eens kunnen zijn dat 

er onder andere zilveren koningsschilden 

voor verkocht werden 

Als een gilde een dure aanschaf deed, 

bijvoorbeeld een vaandel, of in de financiële 

problemen gekomen was, werden de kosten 

ook wel eens “hoofdelijk omgeslagen” over 

alle gildenbroeders. 

Dat wil zeggen dat de kosten door het aantal 

gildenbroeders gelijkelijk gedeeld werden. 

In 1641 kocht het St. Catharinagilde 

Eindhoven een nieuw vaandel voor 110 ½ 

gulden. Het werd door Adriaan Janssen 

Smeijers te Antwerpen vervaardigd. 
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De 32 gildenbroeders betaalden er allemaal 

aan mee. De een wat meer dan de ander, maar 

het bedrag van 1 gulden en 12 stuivers komt 

het meeste voor. Soms had het gilde het 

geluk een rijke weldoener te kennen, die het 

gilde een vaandel cadeau deed of er een flink 

deel van bekostigde. 

Bekend is het door Koning Willem II aan het 

St. Dionysiusgilde Tilburg in 1840 

geschonken vaandel Het draagt zijn 

wapenschild. 

Ook andere (soms adellijke) families hebben 

enkele gilden van vaandels “voorzien.” 

Soms hielp de parochie een handje. Zo gaven 

de kerkmeesters van Nuenen rond 1628 vijf 

gulden aan de St. Antoniusschut Opwetten 

(Eeneind, gemeente Nuenen) “voor een 

vendel”. 

Wordt vervolgd. 

 

Vrienden van het Gilde. (redactie) 

De vriendendag is alweer voorbij en het was 

weer gezellig in deze nieuwsbrief is er en 

kort verslag gemaakt zodat ik dit hier niet 

hoef te herhalen. Wel mag gezegd worden dat 

we trots zijn op “vriend” Hans van der 

Velden die de Hagelkruistrofee mee naar huis 

nam. Het is hem van harte gegund. 

Verder zijn er weer nieuwe vrienden aan die 

mooie groep toegevoegd en dat zijn er dit jaar 

alweer vijf: Jelka Weemers. Thijs van den 

Elsen, Dennis Rijntjes, Nicole Rijntjes en 

Harold Bosmans. 

Welkom bij onze “vriendenclub”. 

 

Jarige Vrienden in juni. 

01 juni Ton Vermulst. 

02 juni Marianne Kerkhof-Swinkels  

04 juni Harry Moors. 

04 juni Mario van den Elsen. 

12 juni Louis Palmen. 

29 juni Toon van Dommelen. 

Allen proficiat en een prettige. 

verjaardag toegewenst. 

 
Nog even lachen (redactie) 

Domme blondjes. 

Een blondje stapt boos een winkel binnen.  

"Ik probeer jullie al drie dagen te bellen op 

nummer 0800-1730. Waarom nemen jullie 

niet op? Het nummer staat groot op jullie 

etalage."  

Antwoordt de winkeleigenaar rustig:  

"Sorry mevrouw... dat zijn onze 

openingstijden."  

 

Er staat een dom blondje onder de douche.  

Dom blondje: "Mam, waar staat de 

shampoo?"  

Mam: "Het staat op de plank in de groene 

fles."  

Dom blondje: "Nee, dat is voor droog haar en 

mijn haar is al nat."  

Even puzzelen. (redactie) 

Sudoku 
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